
  

 

Een ZONNIGE en SMAKELIJKE vakantie met van links naar rechts:  

Hanneke, Nicoline, Roeland, Nena, Caroline, Bas, Dik, Boukje en Steffi 
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 Vrijdag 11 juli  

Vertrek om 14.30 uur vanuit Arnhem naar  Langenboom met Boukje en Steffi in de bus. We 

arriveren om 15.30 uur bij ‘de Lummel’ en daar is Roeland al. Dan volgen de anderen 

vakantiegangers al snel: Caroline door vader Kees uit Noordwijk, Nena door haar ouders en 

Hanneke door haar vader en zus. Bas komt een beetje later, files!!, hij wordt ook door zijn 

ouders gebracht.            

 

Iedereen helpt mee met bedden opmaken en kamers 

klaarmaken. Dat kopje koffie en thee is 

welverdiend!! 

 

Als alle wegbrengers weg zijn, krijgen we 

van Roeland allemaal een bordje voor op de 

deur van je slaapkamer, we kleuren het zelf in.  

 

 

 

 

Er is voor iedereen een schort, Nicoline deelt ze uit. Hanneke en Nena gebruiken hem gelijk 

en helpen het avondeten klaar te maken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

Het avondeten : 

tomatensoep met 

broodjes hamburger en 

een zalmsalade. Vla-flip 

met slagroom toe. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten wat ‘lummelen’ en als het 

begint te schemeren drinken we een borrel 

bij het kampvuur met marshmallows….. 

 



 



Zaterdag 12 juli  

Het is altijd een beetje wennen zo’n eerste nacht op een vreemd bed. We zitten bijtijds aan 

het ontbijt met een lekker croissantje, 

opgepiept in de oven. We overleggen over het 

eten wat we vanavond eten en waar we 

vandaag naar toe gaan. Het wordt Wageningen, 

een bekende stad van Dik en Nicoline en daar is veel leuks te doen. We starten op de 

Wageningse berg, daar staat een Fletcherhotel, daar drinken we koffie met gebak en 

genieten van het mooie uitzicht.  

 

 

 

 

 

 

 



Dan op naar het Depot. Dat is een beeldengalerij (museum) van een hele rijke man die zijn 

beelden aan iedereen wil laten zien. Wij hebben er van genoten!! 

  

 

 

 

 



Als we (bijna) alles gezien hebben, lopen we naar de 

Bevrijdingskerk, die is om de hoek! Daar wacht ons een 

lunch en een concert:  een heus LUNCHCONCERT met als 

spelers Roeland en 

Dik. 

 

 

 

 

 

 

 



Dan wordt het echt tijd voor de boodschappen, we hebben een hele lange lijst. Een paar 

mensen gaan mee, de anderen lopen even naar de huizen van Dik en Nicoline. In de tuin 

hangt een muntplantje die nemen Nicoline en Bas mee, daar maken we heerlijke thee van. 

We rijden naar huis en dan is het echt tijd voor 

de eerste borrelplank. Bas heeft hem weer 

geleend, want zo’n grote heb je wel nodig als je 

met negen mensen bent. 

  

We eten daarna nog een heerlijke 

maaltijd: worteltjes, aardappels en sla uit 

de moestuin van Nicoline met 

kippendijstukjes en heel veel lekkere jus. 



Na het eten ‘lummelen’, kaarten maken en schrijven, spelletje ‘mens erger je niet’ (nam 

Boukje mee) en natuurlijk ook nog een drankje en een chipje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 13 juli  

Na het ontbijt gaan Dik, Roeland, Nena, Bas en Boukje naar de kerk tegenover ons. De 

achterblijvers: Nicoline, Hanneke, Caroline en Steffi maken ondertussen een appeltaart.                  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Als de appeltaart uit de oven is, kan hij de hele middag 

afkoelen want wij vertrekken naar de dierentuin in 

Overloon. Met dank  aan de Postcode loterij, Nicoline won 

acht vrij kaartjes , dus daar komen we wel heel goedkoop 

binnen…. We komen eerst bij de Pinguïns , die lopen 

gewoon los rond en vinden de rolstoel van Nena erg 

interessant én Roelands veters! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 We zien heel veel dieren, net als bij de pinguïns,  van heel dichtbij. 

 

 

 

 

  

  

 



En wij kijken ernaar……………………….. 

 

 

 



Na een lunch en een drankje rijden we weer 

naar huis: 

 

En dan is er appeltaart!! 

 

Met koffie met warme melk…. En dan gaan we weer in de bus, we gaan uit eten in Mill bij 

de Friettent. We hebben daar een tafel gereserveerd, in de serre, helemaal voor ons alleen. 



Natuurlijk eerst een drankje, en dan lekker eten! Spareribs, schnitzels, saté met natuurlijk 

heerlijke frites erbij. 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Een ijsje (of twee) toe en thuis sluiten we 

de dag af met een kampvuurtje. 

 

  



 

Maandag 13 juli 

De warmste dag deze week, we gaan naar de ‘Kuilen’, een zandafgraving vlak achter de 

Lummel . Er gaat een groep lopend naar toe en een groepje met de bus. We vinden een 

mooie plek in de schaduw of in de zon, net wat je wil. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Eens even kijken wie er het water in wil! 

 

 



We lunchen in de strandtent ‘Goeie Dag’, die toch open blijkt te zijn. Allemaal een broodje 

kroket of frikandel. En dan weer terug naar de Lummel…….lopen??.......!!....of toch bussen?! 

Er moet weer worden gekokkereld en 

natuurlijk een borrelplank worden 

gemaakt: 

 



 

En ondertussen wordt er meedogenloos ‘mens erger je niet’ gespeeld…. 

Na het eten, nergens meer zin in, moe van alle 

indrukken. Misschien een avondje een beetje op 

tijd naar bed?????? 



Dinsdag 15 juli 

We ontbijten vanochtend met een kunstig opgemaakt beschuitje met aardbeien, mmmm! 
Na het ontbijt vertrekken 
we naar Mill. Tijd om 
inkopen te doen. Er zijn 
allerlei wensen , dus we 
verspreiden ons over het 
pleintje bij de kerk. Ook 
AH heeft weer een 
goede klant aan ons.  
 

De Hema is ook 
blij met ons. 
 
 
   

Bas vindt een 
winkeltje waar 
mensen met een 
afstand tot de 
arbeidsmarkt werken 
en slaat daar zijn slag. 
 
Dan is het tijd voor koffie en een uitgebreide lunch-
borrelplank. De koffie drinken we aan de Lavendelkade in 
Beers bij de  Kraaijenbergse plassen en de lunch doen we op 
de boot. We hebben een privé-boot gehuurd. Kapitein Jan is 

keurig op tijd. Even puzzelen, maar dan hebben we allemaal een mooie plaats op de boot. 
Roeland en Stef verzorgen de lunchborrel en van Bas krijgen we een lekker drankje uit de 
koelkast van de kapitein. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lekker uitgewaaid en weer een beetje bruiner, rijden we terug naar de 
Lummel. We maken met heel veel mensen Nasi met ‘alles erop en 

eraan’. Het smaakt voortreffelijk, geen wonder er is met veel liefde en aandacht gekookt. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilonka en Karin van kantoor Tendens komen 
na het eten bij ons op bezoek, ze willen alles 
horen van onze vakantie en die mooie 
‘Lummel’ bekijken! 



Woensdag 16 juli 
Vandaag willen we toch wel eens een beetje uitslapen. Dat komt mooi uit, want de 
weersverwachting is erg NAT! Roeland en Bas zetten samen een ontbijtbuffet klaar, dus als 
je wakker bent mag je je bordje vullen. We gaan vandaag nergens heen maar hebben wel 
een vol programma. Dik en Stef doen vandaag even samen de boodschappen want we eten 
vanavond pannenkoeken, dat lijkt simpel maar daar heb je best veel voor nodig!! 

 
Nena en 
Boukje 
beginnen  na 
hun ontbijtje 
gelijk met het 
maken van 2 
soorten cup 
cakes. 
 
 
 
 
 
 

Vandaag ook tijd voor wat ‘administratie’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de cupcakes klaar zijn is er koffie en thee.. 

 
 



Tussen alles door kan je samen met Roeland een standaard maken, zelf kiezen wat erop ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Voor de borrelplank maakt Bas een hartige cup cake  
 
 



En na de lunch met een loempia en een restje nasi, spelen we eindelijk Hitster.                   
Stef bracht het mee. Er zijn veel winnaars, een erg leuk spel 

 

 

Tijd voor de borrelplank, de laatste!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bij de voorbereidingen van het pannenkoekenbakken helpen veel mensen. Er moeten 
bananen gesneden, aardbeien schoongemaakt, beslag gemaakt, spek uitgebakken en het 
schijnt dat de worstjes die we gisteren over hadden van het avondeten ook heel goed beleg 
zijn voor een pannenkoek. Nicoline is de hoofdkok maar als je wil, mag je je eigen 
pannenkoek bakken. Favoriet: een pannenkoek met ijs, fruit en slagroom. 

 

Het opeten is het grootste feest: 
Na het eten tijd voor Bingo, iedereen een prijs! Bas is 
de spelleider en Roeland maakte gisteren voor ons een 
Bingospel, die hadden we niet bij ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine oogjes na 
een gezellige 
drukke dag. Bas, 
Caroline en 
Roeland stoken 
de laatste 
houtjes op. 
  
 
 



 
Donderdag 17 juli 
Vandaag gaan we na het ontbijt naar Boxtel naar het Oertijdmuseum. Het is weer prachtig 
weer, en we genieten van de mooie tocht er naar toe. Het museum is beroemd over de hele 
wereld omdat er zeldzame fossielen tentoon worden gesteld. Maar de dinosaurussen op 
ware grootte, maken het meeste indruk op ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Thuis hebben we nog even tijd voordat de naar ‘de Molen’ een wok restaurant in Malden 

gaan. Beetje inpakken en opruimen en uitrusten. In Malden wordt alles klaargemaakt voor 

de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse, morgen, dan zijn wij hier gelukkig niet meer! 

Het was weer heerlijk. Thuis drinken we 

nog wat en gaan dan naar bed, onze 

laatste nacht. De vakantie is bijna voorbij 

en dit fotoverslag is vol! 



  

Vrijdag 18 juli 

We gaan naar huis met veel mooie herinneringen. Aan alle uitjes, 
koken, bakken, borrelplanken, uit eten en aan elkaar! We hebben een 
fijne week gehad en dat kwam omdat we er allemaal zin in hadden en 
goed voor elkaar zorgden. Het was een FEESTJE!   
Lieve groeten van Dik, Roeland en Nicoline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN WIE IS DIT EI EN WAT ZIT ERIN????? 


